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woonachtig in Hengelo.

Wim van Oostrom is beeld-
houwer, schilder en fotograaf.
Hij weet dus niet alleen wat
kijken, maar ook wat zien is.
Van Oostrom is begonnen als
beeldhouwer en heeft zich
later verdiept in de schilder-
kunst. De vormen die men
op zijn doeken aanschouwt,
ziet men terugkomen in zijn
beelden, alsof hij de schilde-
rijen nodig had om tot zijn
sculpturen te komen. Zelfs
op de kleinste doeken en
panelen weet Van Oostrom
de indruk van grootsheid
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Verrassende expositie
Hengelose kunstenaar

Momenteel is er een expositie te bewonderen van de boei-
ende kunstenaar Wim van Oostrom, geboren in 1933 en

te vestigen. Toch is er altijd
ruimte om te ‘ademen’, ner-
gens krijgt men heét gevoel
dat het te vol is, omdat zijn
schilderijen weids en open
zijn. Hij verstaat de kunst van
het weglaten. Op de ten-
toonstelling zijn niet alleen
schilderijen van zijn hand te
zien, ook zijn beelden kan
men bewonderen. De expo-
sitie laat een overzicht zien
van een aantal van zijn vroe-
gere werken (jaren ‘60 en ‘70)
tot de meer recente bronzen
werken, bestaande uit stoere,

eigenzinnige .= mensfiguren.
Wie de expositie bezoekt zal

concluderen dat Wim van

Oostrom steeds weer in staat
is zichzelf te vernieuwen,
zonder daarbij zijn eigenheid
te verloochenen. Meer infor-
matie: www.depook.nl :

Wim van Oostrom

acryl op papier 38 x 29 cm



